Wordt het bericht niet juist weergegeven? Bekijk het hier.
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Als ik naar buiten kijk zie ik merels druk bezig met het sjouwen van takjes en gras. Het lijkt wel voorjaar, maar dat is het nog lang niet. Druk bouwend aan haar nieuwe nest loopt de merel grote kans
overvallen te worden door de koude regen en sneeuw. Tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen zullen haar belemmeren in de bouw van een nest.

Het is voor ons niet anders. Vol plannen zijn we begonnen aan het werk onder de zigeuner kinderen in Roemenié en Oekraine. En dan zwaar weer. In de Oekraine politieke onrust met kans op een
gewapend conflict. Grote onzekerheid wat de toekomst gaat brengen. In Roemenié zoeken we een plek voor een nieuwe school in Targusor. We bouwen door, net als de merel aan haar nest. Vol
vertrouwen en geloof dat de toekomst mogelijkheden brengt en de Heer doorgaat met Zijn werk. Bouwt u met ons mee?

Namens het bestuur,
Frouwkje Genuit

Térgusor - Roemenié oniine donatie voor Targusor

Voor het project in Targusor hebben we goed nieuws. We kregen een toezegging voor een donatie. We willen
hier een gebouw aan kopen om de huiswerkbegeleiding in te huisvesten. Dit is om twee redenen nodig. Door
tegenwerking vanuit de locale gemeenschap moeten we binnenkort het huidige gebouw verlaten. Daarnaast
was het huidige gebouw te klein. Een ander gebouw geeft mogelijkheden om meer kinderen een plaats te
geven. Het zoeken naar een geschikt gebouw is in volle gang. We houden u op de hoogte.

Albis - Roemenié online donatie voor Albis

Albls is een klein dorpje bij de grens met Hongarue Er wonen zo'n dertig Roma-gezinnen, tussen de 150-200

j ' mensen. Veel kinderen, hoge werkloosheid, een brandkraan
als watervoorziening. Al langere tijd werkt Gipsy Mission hier
schouder aan schouder samen met de Vrije
Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland. Sinds oktober
2012 is er een pastor aangesteld. Tijdens de laatste
evangelisatie week werd er een evangelisatiedienst
gehouden en een doopdienst, omdat verschillende mensen
tot geloof kwamen. Het getuigenis van één van de inwoners
in Albis: "17 Jaar zijn we getrouwd, maar ons huwelijk was
niet goed meer. Mede door pastor Béla en de kerk hebben
we afzonderlijk van elkaar God leren kennen, herstelde ons

huwelijk en is het als nooit tevoren!".

Momenteel worden de kerkdiensten bij iemand thuis gehouden. De
gemeente past prima in een huiskamer, maar is groeiende, omdat
God werkt.

Sinds september wordt er hard gewerkt aan de bouw van een
nieuwe kerk en de planning is dat deze kerk op 1 mei geopend
wordt. De Andreaskerk uit Dordrecht heeft de financiering op zich
genomen en ervoor gezorgd dat de kerk er kon komen. Het is een
voorrecht om de zegen van God te zien op dit project.

Hugo Baas

Valea lui Mihai - Roemenié oniine donatie voor Valea lui Minai
Het project in Valea Lui Mihai heeft zijn draai gevonden. De school loopt goed. Het is bijzonder te zien dat de
verandering in de gemeenschap steeds duidelijker zichtbaar wordt. Wat leren lezen en schrijven voor kansen
biedt. Steeds meer kinderen komen van school en gaan een nieuwe toekomst tegemoet. De kinderen die net in
het project beginnen krijgen hierdoor beter zicht op wat er mogelijk is als je door leert. De oudere jeugd zijn de
plaatjes bij de les die Areke en Timy vertellen. Dat stimuleert enorm. Het helpt de kinderen van nu vol te houden
en door te leren.

Oekraine

We worden deze tijd vanuit de media overspoeld met nieuws over de Oekraine. De spanningen lopen op en
inmiddels zijn de reservisten tussen 18 en 50 jaar opgeroepen. Gelukkig is het op de projecten nog betrekkelijk
rustig. De mensen maken zich echter grote zorgen. Wilt u bidden voor de mensen in de Oekraine en Rusland.
Voor de regeringsleiders en voor een spoedig herstel van de vrede.

Nagybereg - Oekraine oniine donatie voor Nagybereg

Voor Dianna en Ferenc was de start van 2014 erg verdrietig. Op 13 Januari overleed de vader van Dianna. Op
15 januari werd hij begraven. Dianna's vader is 59 Jaar geworden. We bidden voor Ferenc en Dianna, voor
kracht en troost om dit verlies te verwerken.

In het najaar van 2013 heeft Renata Papp een andere baan gevonden. Ze heeft het project in Nagybereg
verlaten. We zijn dankbaar voor al het werk dat ze heeft gedaan voor de kleuters en zigeunerkinderen in
Nagybereg. Haar plaats is inmiddels opgevuld door Katalin Simon. We hebben in oktober kort met haar kennis
gemaakt en konden zien hoe ze met de zigeunerkinderen om gaat. Het heeft ons goed gedaan te zien hoe
liefdevol ze met de kleuters omgaat. In de voorjaarreis hopen we Katalin Simon weer te spreken over haar
ervaringen met de zigeunerkleuters.

Maak nu uw gift over

Klik op online donatie, u kunt dan online een gift geven. Maar u kunt natuurlijk ook een overschrijving doen naar bankrekening NL40 RABO 0 382482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude, 0.v.v.
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Wilt u ons structureel ondersteunen? = Adopteer een schooldag

Indien u ons werk structureel wilt ondersteunen, wordt dan vaste dagsponsor voor één van de projecten. Door op de link te klikken komt u op de website, alwaar u kunt kiezen welk project u blijvend wilt

ondersteunen.

GIPSYMISSION

Mezovari - Oekraine oniine donatie voor Mezsvari
Uit Mezévari kwam prachtig nieuws. Op 25 januari is Jutka getrouwd. We wensen haar en haar man een
gezegend huwelijk toe.

Er kwam nog meer goed nieuws uit Mezo6vari. In het nieuwe gebouw is de elektriciteit aangesloten en het
gebouw is inmiddels in gebruik als zigeunerkerk. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de
kleuterschool over zal gaan.

Het takenpakket van Magduska is veranderd. Zij krijgt ruimte om nieuwe activiteiten op te pakken voor de
zigeunergemeenschap. Denk hierbij aan naschoolse huiswerkbegeleiding voor de zigeunerkinderen van de
basisschool en het opzetten van b.v. kooklessen voor de zigeunervrouwen. Ook geeft zij bijbellessen aan de
zigeunerkinderen.

Project Running Dinner

Als Gipsy Mission zijn we afhankelijk van steun van onze donateurs. Het is leuk te zien op welke manieren er
geld ingezameld wordt voor onze projecten. Mensen zijn zo creatief in het bedenken van leuke activiteiten.
Muziekavonden, flessen verzamelen of klusservice en nog veel meer. Zo kwam ik in aanraking met het Running
Dinner.

Hoe werkt het.

Als kok(kin) bereidt u een drie-gangen-menu en zorgt u voor een gezellig gedekte tafel en ontvangt u 3 groepen
van 8 personen. De eerste groep voor het voorgerecht, de tweede groep voor het hoofdgerecht en de derde
groep voor het nagerecht.

Als gast eet u elke gang op een ander adres. Om 18:30 uur schuift u aan op het eerste adres voor het
voorgerecht. Om 20:00 uur krijgt u op het volgende adres uw hoofdgerecht voorgeschoteld en om 21:30 uur
wordt het nagerecht geserveerd op het derde adres.

ledere gang eet u samen met andere mensen. Zo ontmoet u deze avond 21 mensen in een ontspannen sfeer.
Goed voor de onderlinge betrekkingen en de opbrengst is voor het goede doel.

We vonden dit zo'n leuke actie dat we er een draaiboek voor gemaakt hebben. Mocht u belangstelling hebben,
dan kunt u een mail sturen naar onze penningmeester. We sturen u het draaiboek dan toe.

Diaconale reizen

Dit jaar hebben verschillende groepen zich aangemeld voor een diaconale werkreis naar Roemenié. Onze
contactorganisatie Gipsy Mission Hungary heeft veel projecten die zich hier voor lenen. Ook is er veel te doen
op het gebied van Kinderwerk.

We zijn blij met de groepen die zich aanmelden en dankbaar voor het werk wat ze doen. Bij het organiseren van
een reis komt veel kijken. We zijn momenteel bezig met het updaten van een draaiboek. Een houvast voor
iedereen die een dergelijke reis wil organiseren.

Mocht u belangstelling hebben voor dit draaiboek laat ons het even weten zodat we het kunnen toesturen als
het klaar is.

Bent u op zoek naar een project ?

Mocht u met uw kerk, school, werk of vereniging op zoek zijn naar een project om te steunen en te bouwen aan
een beter wereld, neemt u dan contact met ons op. Er is nog zoveel werk veel te doen.

We vinden het fijn om groepen enthousiaste mensen te verbinden aan een project. U kunt een band opbouwen,
resultaten volgen en op alle aspecten meeleven. Samen werken, en samen dragen. Dat geeft hoop voor de
toekomst.

Elke actie hoe klein ook maakt een verschil in uw en hun leven.

Wordt vriend op Facebook

Veel mensen delen informatie op Facebook. Ook Gipsy Mission heeft een grote groep
vrienden/volgers. Vrienden op Facebook blijven gemakkelijk op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Vriend worden op Facebook? Klik hier




Voor de kinderen

Wil je een spreekbeurt houden of iets anders doen voor jullie leeftijdgenootjes in Roemenié of de Oekraine. Je kunt misschien een sponsorloop houden en je door de buurt laten sponsoren, of auto's wassen, boodschappen doen,
bedenk het maar. De mooiste acties krijgen een vermelding op de Gipsy Mission website en op onze Facebook pagina. Laat ons je actie even weten (graag met foto) via info@gipsymission.nl.

Dank dat u mee wilt werken aan hulp voor zigeuners, dank voor uw steun en uw gebed.
Informatie: Contact formulier - Bankrekening NL40 RABO 0 382482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude
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Ons mailadres is:
info@qgipsymission.nl
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